
 
Groet procedure bij aanvang en einde van de Taekwon-Do les. 
 
Tijdens de Taekwon-Do lessen word de volgende groet procedure in acht 
genomen bij begin en einde van de les. 
 
Uitspraak ligt aan de graduatie van de persoon waarna men groet: 
 

• Tot en met 3e Dan  - boosabum nim kke 
• Van 4e t/m 6e Dan  - sabum nim kke 
• Een 7e en 8ste Dan  - sahyun nim kke 
• Voor een 9e Dan  - saseong nim kke 

 
Bij het groeten gaat men als volgt te werk, eerst groet men de leraar.  
Daarna naar de persoon die rechtsvoor staat, dit geld bij begin en einde van  
de les. 
 
Bv. Charyot (attentie) sahyun nim kke (7e Dan) kyong ye (buigen)  
 Dan allen tezamen zegt men Taekwon. 
 
 Daarna naar de persoon rechtsvoor:  

Charyot (attentie) boosabum nim kke (3e Dan) kyong ye (buigen) 
Dan allen tezamen zegt men Taekwon. 

 
*************************************************************** 
Waarom de band maar eenmaal om het lichaam? 
Het voornaamste doel van de band in deze speciale kunst van zelfverdediging is 
het weergeven van een filosofische betekenis van de Taekwon-Do beoefenaar 
als wel het onderscheiden van de rang. Daarom werd op 1 juli 1985 besloten dat 
de band maar één keer om het middel moet worden gewikkeld in plaats van twee 
keer. De ene keer om het middel symboliseert: 
 
 # Streef één doel na wat het ook is als er is besloten. 
 # Dien één meester met onwankelbare loyaliteit. 
 # Behaal een overwinning in één enkele slag. 


